
 

Secretarieel jaarverslag 2024 Kerk 2-20  
 
Samenkomsten, Bijbelkringen en gebedsavonden 
De samenkomsten vonden iedere zondagochtend van 10:00 – 12:30 uur plaats in 
buurtcentrum De Leeuw in Tuinwijk, met gebed, aanbidding, preken en ontmoetingen met 
gesprekken, koffie e.d. en gezelligheid.  
De  Bijbelkringen of huiskringen werden gehouden bij Wil Los in huize Zuilenstede in 
Overvecht en bij Wiebe & Trijnie in Maarssen. 
De gebedsavonden werden op de eerste maandagavond van de maand gehouden in het 
gebouw van YfC aan de Lessepsstraat in Zuilen, Utrecht.  
 
Evangelisatie 
Iedere maand was Prayerstation twee keer actief op het stationspleinvoor Utrecht centraal, 
op woensdag en zaterdag. Ook op een zaterdag, eens in de maand, brachten we het 
evangelie in de Merelstraat vlak bij het buurtcentrum waar we samenkomen.  
Zowel met Prayerstation als in de Merelstraat, maakten we muziek, zongen en deelden 
allerlei boekjes en flyers uit, vaak toegespitst op de tijd van het jaar: Kerst, Pasen, 
Pinksteren. Bij Prayerstation werd er regelmatig met mensen op straat gebeden en soms 
kwam er iemand tot geloof. In de Merelstraat lag de nadruk meer op gesprekken en het 
opbouwen van  contacten met mensen in de buurt. 
 
Samuël Friends 
Iedere vierde vrijdag van de maand kwamen de Samuël Friends bij elkaar, van 18:30 – 21:00 
uur, in het YfC gebouw aan de Lessepsstraat in Zuilen. Het team bestaat inmiddels uit Wiebe, 
Trijnie, Ilona, Kees en Hans. Samen verzorgden zij de SF-avonden. Barbara heeft het team 
verlaten. We hebben genoten van de heerlijke door Trijnie verzorgde maaltijden en de 
studies, filmpjes, powerpoints, spelletjes enz. van de andere teamleden. 
 
Zendingswerk 
We ondersteunen inmiddels drie zendingsprojecten: Newlife Ministries, Hart voor Haïti en 
Comité Gemeentehulp Israël, met gebed en financieel. Met Vrienden met rijst zijn we 
hiermee gestopt. Vertegenwoordigers van de eerste twee organisaties, resp. Hans Griffioen 
en Johan Smoorenburg spraken regelmatig in ons midden. 
 
Bestuur 
Eens in de ongeveer 3 maanden kwam ons bestuur bij elkaar en ook tussentijds was er 
telefonisch contact en/of via app. of mail. 
 
Klankbordgroep 
Wiebe & Trijnie, Wim & Marieke en Kees & Karen, komen enkele keren per jaar samen met 
Hans & Rita om hen te steunen bij het leiden van de gemeente, met gebed en met raad en 
daad. 
 
Website 
De website van Kerk2-20 bleef zich ontwikkelen. Alle activiteiten staan maandelijks in een 
overzichtelijke agenda en alles wat we hier boven hebben vermeld en nog meer, is in 
uitgebreide vorm, onder duidelijke knoppen terug te vinden. Ook de preken ontbreken niet.  



 

Vooruitblik op 2025  
 
Samenkomsten 
Vanaf april 2026 wordt buurtcentrum de Leeuw verbouwd en gaan we in 2025 samen met 
de sociaal makelaars op zoek naar een ander (tijdelijk) onderkomen voor ongeveer 9 
maanden.  
 
Samenwerking met andere kerken 
We blijven zoeken naar samenwerking met andere kerken en organisaties. Inmiddels zijn we 
officieel lid van Rafaël Nederland. Hans heeft regelmatig contact met andere, meest 
Utrechtse voorgangers, tijdens gebedsontmoetingen, conferenties en studiedagen. 
 
Bestuur 
Barbara heeft onze gemeente verlaten en is daarmee ook uit het bestuur getreden. We zijn 
op zoek naar een nieuwe secretaris. I.v.m. de minimale bezetting van het bestuur is er 
regelmatig overleg onze klankbordgroep of individuele leden daarvan. 
 
Gemeentegebed 
Vanaf 2025 betrekken we alle gemeenteleden bij het gebed op de eerste maandag van de 
maand. We vragen of iedereen deze dag, zo veel mogelijk gelijktijdig met de 
gebedsontmoeting in het gebedshuis, mee wil bidden voor de gebedsonderwerpen en er 
evt. op wil reageren.  
We geven daarnaast iedere maandag een nieuw gebedsonderwerp op met de vraag om daar 
in de komende week voor te bidden. 


